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Van het bestuur  

Er zijn van die jaren die als het ware kabbelend 
voorbij gaan. Jaren waarvan  je je later afvraagt 
wat er ook alweer gebeurde. Het nu bijna af-
gelopen jaar zullen we echter geen van allen ooit 
vergeten. Het was in allerlei opzichten een heel 
bijzonder jaar en niet alleen vanwege het virus. Ik 
wil het daar verder nu niet over hebben, behalve 
dan dat ik mijn oprechte bewondering en waar-
dering wil uitspreken voor de manier waarop vrij-
willigers en coördinatoren ervoor gezorgd heb-
ben dat zij desondanks voor onze gasten goede 
zorg rondom het levenseinde hebben geboden. 
 

Deze herfst is de voorgenomen splitsing gere-
aliseerd van de oude stichting Hospice Noord- en 
Midden- Drenthe in twee nieuwe stichtingen: een 
stichting Noord- en Midden-Drenthe (kortweg 
stichting NMD) en een stichting Hospice Het 
Alteveer Assen (kortweg stichting Het Alteveer). 
 

De stichting NMD gaat verder met het realiseren 
van de nieuwbouw en biedt sinds 1 november 
2020 onze gasten huisvesting en eten en drinken. 
Stichting Het Alteveer zorgt sindsdien voor de 
hospicezorg. De coördinatoren zijn vanaf die 
datum in dienst van deze stichting en ook de 
vrijwilligers zijn hier ondergebracht. Ook de 

overeenkomst met Icare-thuiszorg valt onder 
deze stichting. 
 

Formeel is alles dus geregeld, maar in de praktijk 
zal het soms nog wel even wennen zijn. Wie gaat 
nu precies waarover? Wie communiceert nu 
precies waarover als het bijvoorbeeld over de 
nieuwbouw gaat? Wie betaalt nu welke reke-
ning? Meestal is dat wel duidelijk, maar soms ook 
niet. Gelukkig gaat het overleg over die vraag-
punten soepel en zal alles langzaamaan wel 
helemaal duidelijk worden. 
 

Intussen gaat de nieuwbouw definitief door en 
dat is na een heel spannende en enerverende 
periode heel goed nieuws. De aannemer is 
inmiddels begonnen met het bestaande gebouw 
en met het verder bouwrijp maken van het 
terrein. Ik hoop dat in de nieuwsbrief winter 2021 
geschreven kan worden over de ingebruikname 
van de nieuwe locatie. Vanuit de stichting Het 
Alteveer adviseert de adviescommissie inrichting 
en inventaris de stichting NMD. Deze advies-
commissie bestaat uit de vrijwilligers Marjolein 
Boelens en Frits Geerards, Bonnie Mastenbroek 
namens de stichting Vrienden van het hospice,  
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Mirjam Koel namens de coördinatoren en Frans 
van Soest namens het bestuur van  de stichting 
Hospice Het Alteveer. In deze samenstelling is de 
betrokkenheid van alle geledingen die bij het 
hospice betrokken zijn gegarandeerd en kan een 
onafhankelijk advies aan de stichting NMD 
worden uitgebracht. 
 

Last but not least mag niet onvermeld blijven dat 
we dit najaar weer een aantal nieuwe vrijwilligers 
hebben mogen begroeten. Dat is heel erg fijn en 
jullie zijn van harte welkom. 
Rest mij nog iedereen heel fijne feestdagen te 
wensen en een gelukkig en zo normaal mogelijk 
2021. 
                               
 Namens het bestuur  
 Piet Gorter, voorzitter 
 

 

Het stille werk 
 
De Vrienden doen over het algemeen hun werk in 
stilte. We zijn er wel, maar niet echt op de voor-
grond, we laten ons er niet op voorstaan. In stilte 
hebben wij gewerkt aan de voorbereiding op de 
komende fondsenwerving. We hebben buiten 
onze vaste donateurs een extra financiële bijdra-
ge nodig. Zoveel geld is er nodig voor inventaris, 
inrichting en aankleding. Hoe kunnen wij zorgen 
voor een kers op de taart? Dat beetje extra dat 
nodig is om ook in de nieuwbouw een bijna-thuis-
gevoel te kunnen geven. 
 

Naast extra bijdragen van donateurs die wij al 
mochten ontvangen - dank daarvoor! - kunnen 
wij melden dat ons een heel verheugend bericht 
bereikte: KWF draagt € 24.000,- bij in de aanschaf 
van sta-op-stoelen! De aanvraag voor deze bij-
drage deden wij begin dit jaar. Het bedrag zou via 
een sponsorloop bijeengebracht worden, maar 

die loop ging vanwege corona echter niet door. 
En nu kregen we dit bericht, midden in corona-
tijd. Een behoorlijk begin is gemaakt! 
 

Om de fondsen aan te boren hebben wij voorbe-
reidingen getroffen. Er is een Comité van Aanbe-
veling samengesteld. Wij zijn heel blij dat wij de 
volgende mensen daarvoor bereid hebben ge-
vonden: 
 Sander de Hosson, longarts, verbonden aan 

het Wilhelminaziekenhuis te Assen 
 Kor IJszenga, voorzitter van Ondernemend 

Assen 
 Renate Groenewold, oud-wereldkampioen 

allround schaatsen 
 Lévi Weemoedt, schrijver/dichter. 
 

In deze nieuwbrief citeren wij Sander de Hosson, 
in de komende nieuwsbrieven citeren wij de an-
dere leden van het comité.  
 

‘Leven toevoegen aan de dagen, niet dagen aan 
het leven’ is een gevleugelde uitspraak van de 
oermoeder van de hedendaagse palliatieve en 
terminale zorg, mevrouw Cicely Saunders, een 
verpleegkundige en arts uit Engeland. Met deze 
ene uitspraak vat ze precies samen wat het werk 
van de palliatief zorgverlener precies is: het bie-
den van kwaliteit van leven en sterven voor de 
patiënt en zijn naaste. 

 

Als longarts zie ik veel patiënten met een ongenees-
lijke ziekte. De samenwerking van het ziekenhuis 
met het hospice is inmiddels van een hoog niveau. 
Overleg is goed mogelijk en wij zijn onder de indruk 
van de prestaties van het hospice om de uitgangs-
punten van Cicely Saunders na te leven. 
Het is mij een grote eer het werk van de vrijwilligers 
en zorgverleners van harte aan te bevelen aan ie-
dereen die het maar horen wil: hun werk doet ertoe! 
 

Sander de Hosson 

 
Een projectplan is door ons opgesteld. Natuurlijk 
met hulp van andere betrokkenen bij Hospice Het 
Alteveer. In dat plan wordt de beslissing tot 
nieuwbouw verantwoord en wat daarvoor in 
financiële zin nodig is. Inmiddels zijn de fondsen 
aanschreven. En nu wachten we de reacties af. 
 
Peter Kwast, 
 secretaris van bestuur van de Vriendenstichting 
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Wie verdient er een . . .  
 
Dit jaar, 2020, zullen wij niet snel vergeten. Een jaar dat letterlijk afstand, maar figuurlijk toch ook nabijheid 
heeft gecreëerd. Langzaam maar zeker drong de ernst van de situatie tot ons door. Besmettingsgevaar, 
afstand houden, contacten beperken, wat kan wel en wat kan niet. Onzekere tijden voor ons allemaal. 
 

Je wilt er graag voor elkaar zijn, maar in deze tijd was de beste keus om veiligheid voorop te stellen. Dat 
betekende soms een stap terug doen en jezelf en anderen bescher-
men door thuis te blijven. Er was een grote drive om de zorg in het 
hospice voort te zetten. Enerzijds om de ziekenhuizen te kunnen 
ontlasten, anderzijds om ER TE ZIJN voor wie onze zorg en aandacht 
nodig heeft. We namen de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg-
den voor goede hygiëneprotocollen. 
 

Dankzij de inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers was er een 
prettige sfeer en voelden gasten en hun familie zich welkom in ons 
hospice. Ieder heeft op zijn of haar manier, of je nu wel of niet in het hospice mag of kunt werken door de 
coronaregels, hieraan bijgedragen. Daarvoor een groot compliment! 
 
Mirjam Koel en Ricarda de Jong Posthumus, 
coördinatoren Hospice Het Alteveer 
         
 

 
En de kerststol gaat naar . . .                                                               
. . . bloemenman Fred. 
 
De hospicevrijwilligers is gevraagd wie het 
volgens hen aan het eind van dit bijzondere 
jaar verdient om te worden verrast met een 
heerlijke kerststol. Naast namen van enkele 
‘buitenstaanders’ werden meerdere collega-
vrijwilligers genoemd, evenals een aantal 
Icare-medewerkers. 
 
 

De naam die echter het meest werd ge-
noemd was die van ‘de bloemenman’ op de 
Asser markt. Fred Evers uit Annen zorgt er al 
jarenlang elke zaterdag weer voor dat het 

hospice wordt opgefleurd met verse snijbloemen. Niet alleen onze gasten, ook de vrijwilligers en bezoekers 
genieten hiervan. 
 

De keuze was dus niet zo lastig en daarom hebben we Fred verrast met een bezoekje aan zijn kraam. Hij 
was blij verrast met het gebaar, het kerstbrood en de banketletter die hij uit handen van coördinator Ricar-
da de Jong Posthumus kreeg overhandigd. Op de foto poseert hij samen met zijn rechterhand Sofie. 
 

‘Als het aan mij ligt, blijf ik dit nog heel lang doen’, aldus Fred, ‘ik vind het fijn dat er zo van wordt genoten’. 
Dankjewel Fred! 
 

En als u toch op de markt bent . . . u vindt de kraam van Fred aan de Gedempte Singel, 
 ter hoogte van damesmodezaak POP 84. 
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De mensen van voorbij 
(door Jan Kragt) 
 

Aan het eind van het jaar staan wij stil bij onze sterfelijkheid en gedenken 
wij onze geliefde overledenen. Zij die zijn weggegaan over de horizon van 
het leven, maar hun sporen van liefde hebben achtergelaten. 
 

Waar liefde is bestaat geen voorbij. Daar is verdriet waar soms geen woor-
den voor zijn, maar daar zijn ook de herinneringen die we kunnen bewaren 
en voort laten leven. Wie wij liefhebben en verliezen, zijn niet meer waar zij 
waren, maar zijn altijd daar waar wij zijn. 
 

In Hospice Het Alteveer gedenken wij ieder die afgelopen jaar bij ons is 
overleden. Helaas was het dit jaar niet mogelijk om in een bijeenkomst met 
nabestaanden hun namen te noemen en herinneringen op te halen. In het 
hospice hebben wij voor hen een kaars gebrand, ten teken dat zij in onze 
herinnering zijn. 

Voor altijd herinnerd in liefde en vriendschap, 
voor altijd aanwezig in woord en in geest, 

voor altijd verbonden door onzichtbare handen, 
gekoesterd door velen, gemist nog het meest. 

 

                                   Op de pieken van pijn en vreugde 
 

Vandaag is het dan zover, de verjaardag waar ze zo naartoe geleefd heeft. De zichtbare moeite van de afgelopen 
weken wordt door de adrenaline volledig overstemd en stralend ontvangt ze haar kinderen en kleinkinderen. 
Feestmutsjes op en dozen vol gebak, voor henzelf maar ook voor de vrijwilligers. Een feestlied klinkt door de 
kamer. Ze straalt en is dolgelukkig dat ze dit nog meemaakt en zo uitbundig kan vieren met allen die haar lief 
zijn.  
 

Iets verderop scharrelt hij ongedurig heen en weer tussen de huiskamer en zijn eigen kamer. Straks komt zijn 
vrouw hem ophalen en hij weet niet zo goed wat hij het eerst of het laatst moet doen om er dan klaar voor te 
zijn. Nee, we mogen niet helpen! Hij gaat naar huis en niet voor een paar uurtjes, maar definitief. De koffer ligt 
op bed en alles wat er tien dagen eerder uitgehaald is, gaat er nu weer in. Wie had dat kunnen dromen toen hij 
ernstig verzwakt in het hospice zijn intrek nam? 
 

Nog een kamer verder is de stemming weer volledig anders. Veel sneller dan gehoopt en verwacht is haar condi-
tie achteruit gegaan, gehold zelfs. Het wil niet meer, zij wil niet meer, zij kan niet meer. Het wachten is op de 
huisarts om het gesprek weer op te pakken waar het onlangs is geëindigd, het gesprek over ‘hoe nu verder’. 
Niemand heeft kunnen voorzien dat het zo snel weer aan de orde zou komen. 
 

Vreugde en verdriet, leven en dood, ze liggen zo dicht bij elkaar. De pieken van pijn en vreugde, we maken alle 
stemmingen en emoties mee in het hospice, maar vandaag zijn ze er allemaal en ook nog op het zelfde moment. 
Ook een ervaren vrijwilliger raakt hiervan toch wel even in de war. 

 
 

 

                      Alles is heimwee  

                      wolken en wat er 

                      Alles is heimwee  

                      naar vroeger -  naar later  

                      Vroeger is over  

                      later een s ter  

                      Gisteren is oud  

                      en morgen nog ver 
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Uitgelicht  
(door Peter Boendermaker) 
 

Leven in het hospice, Palliatieve topzorg en rituelen  
Gerda van Eck, uitgave Gerda van Eck, www.bestelmijnboek.nl. 2019, 
106 blz. €15,95 
 
Deze keer weer een boekbespreking. Geïntrigeerd door de titel heb ik het 
meteen besteld. Ik herkende me in deze titel: het gaat in het hospice 
vooral over LEVEN, veel minder over sterven, terwijl mensen ‘van buiten’ 
dat wel vaak denken.  
De auteur is jarenlang werkzaam geweest in een hospice in de regio 
Utrecht, eerst even als vrijwilliger, daarna als zorgprofessional. Puttend uit 
haar ervaring van meer dan twintig jaar heeft ze dit boek samengesteld.  
 

Het boek bestaat na de inleiding uit twee delen. In het lange eerste deel beschrijft ze (bijzondere) gasten, in 
totaal 21 mensen die om diverse redenen diepe indruk op haar hebben gemaakt. Het zijn korte, prettige 
leesbare hoofdstukjes met mooi aangebrachte accenten, dikwijls ontroerend en soms met diepere lagen. 
Voor ons als ‘hospice-mensen’ zijn de verhalen zeer herkenbaar. Eerlijk gezegd denk ik dat wij, als we dat 
zouden willen, (samen) ook zo’n boek zouden kunnen schrijven. Ook veel van onze gasten (en hun naasten) 
laten blijvende indrukken bij ons achter door de manier waarop ze bij ons hun laatste levensfase doorma-
ken en ons daarbij toelaten en deelgenoot maken. 
Toch is het mooi dat zij het op papier heeft gezet. Voor de lezers die het hospice niet van binnenuit kennen 
geeft het een rijk geschakeerd beeld van hoe de mensen in het hospice (de gasten én de anderen erom-
heen) de dagen beleven. Vooral be-LEVEN. 
 

Het tweede - zeer korte - deel is meer een reflectie op het hospice als geheel: ‘Wat maakt het hospice zo 
bijzonder’ en ‘Rituelen en gebruiken in het hospice’. Dat deel brengt weinig nieuws. Het beschreven hospi-
ce lijkt erg op dat van ons en sommige zaken zijn zelfs exact gelijk (de lantarens bij de deur en het gedicht 
bij het uitdragen). Sommige rituelen gaven mij een nieuw inzicht, zoals het (nog meer) gebruiken van 
bloemen, maar misschien is dat persoonlijk, voor anderen zal dat wellicht vanzelfsprekender zijn. Het spiri-
tueel reinigen van de kamer van de overledene gaf mij een onbehaaglijk gevoel. Dat is zéker een persoonlij-
ke iets, ik kan daar niet zoveel mee . . . 
 

Al met al een leesbaar boekje, zeer herkenbaar en een waardevolle aanvulling op al eerder  
verschenen boeken over de ‘belevenissen’ in een hospice zoals het boek ’Mevrouw wil versterven!’ van Wil-

lemien Lenstra over het gasthuis in Groningen (2016) of 
 ‘De meeste mensen gaan hier dood’ van Katja Meertens(2011). 

 
 

 

Hebt u PR-adviezen voor ons? 
 
Hospice Het Alteveer heeft een bijzonder jaar voor de boeg. We timmeren letterlijk aan de weg met  de 
bouw van nieuw hospice. Dit is ook een prachtige gelegenheid om de zorg die het hospice biedt extra onder 
de aandacht te brengen van publiek en media. 
 

Kunt u ons hierbij helpen met uw deskundigheid op het gebied PR of communicatie? Dan zijn wij naar u op 
zoek! Bent u geïnteresseerd om als vrijwilliger uw diensten aan te bieden, neem dan contact op met de 
coördinator, die vertelt u graag meer. Bel 0592 30 00 56 of mail naar info@hospice-assen.nl 
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Vanuit de bedoeling . . .  
(door Jan Kragt) 

 
Kun je zien wat het is? Zeker wel, al kan ie vast niet vliegen. Is ie perfect? Beslist 
niet, sowieso ontbreekt z’n kuifje! Dit vogeltje is het resultaat van een oefening in 
overdracht van informatie. Een oefening die duidelijk maakt dat wat de één zegt, 
niet altijd hetzelfde is als wat de ander hoort en begrijpt en dat het desondanks 
best goed kan gaan. 

 

De oefening was onderdeel van de training die hospicevrijwilligers 
en Icare-medewerkers onlangs kregen aangeboden. Met elkaar in 
gesprek over de bedoeling van ons werk in het hospice en wat daar-
in onze eigen rol is. Op zoek naar de motivatie komen we terecht bij 
verwenzorg, betrokkenheid, integriteit en dienstbaarheid . . . Met 
andere woorden: onze drijfveren zijn zonder meer goedbedoeld en 
oprecht. Een grondhouding die het mogelijk maakt om de hospi-

cegasten een waardig levenseinde te bieden en die zorg weg te nemen bij de mantelzorgers. 
 

Het coronatijdperk heeft heel wat regels en beperkingen opgeleverd, maar er zijn nog zoveel andere regels 
die richting geven of grenzen bepalen. Regels die voor de één houvast geven in het werk en door de ander 
juist als hinderlijk kunnen worden ervaren. Regels waar niemand maling aan heeft, maar die goede hospi-
cezorg ook nooit in de weg mogen staan. De vraag blijft daarbij altijd: geven ze houvast in het systeem of in 
de bedoeling? 
 

Een heerlijk moment tijdens zo’n training is het om met elkaar leeg te lopen op de irritaties van alledag. En 
als je met 65 mensen een huishouden runt, valt aan die irritaties niet te ontkomen. Wat een opluchting om 
er samen over na te denken of het incidenteel of structureel is en nog meer om te beseffen dat het heel 
vaak met de directe zorg voor onze gasten niets te maken heeft en dat we dan tegen onszelf kunnen zeg-
gen: ‘laat het los’. Na zo’n prachtige inspirerende dag werken we nog eensgezinder samen aan de bedoe-
ling: een waardig levenseinde in een warme, liefdevolle en huiselijke sfeer. 

 
 
                                                      Ja, ik word Vriend van… 

 

Van donateurs heb je nooit genoeg, dus leest u dit en bent u nog geen vriend, meld u dan aan.  
U wordt met open armen ontvangen. En misschien kent u nog wel meer mensen die vriend willen worden en 

maakt u ze attent op de Stichting Vrienden. Ook dan zijn wij u zeer dankbaar. 

 

Aanmelden kan bij de secretaris van de vrienden:  
Peter Kwast, Drosten 42, 9481 GE Vries 

tel. 0592 54 36 93 / 06 15 01 70 95, e-mail: vrienden@hospice-assen.nl 
 

Een aanmeldingsformulier kunt u ophalen bij het hospice of kijk op: 
www.hospice-assen.nl/vrienden-van-het-hospice 

 

Geeft u liever een eenmalig bedrag? 
Ook dat is welkom op rekeningnummer NL31 INGB 0004 9171 68         

 
_________________________________________________ 

 
De NIEUWSBRIEF verschijnt vier keer per jaar en is een uitgave van 

Hospice Het Alteveer, Burg. Agterstraat 3, 9401 EW Assen 
www.hospice-assen.nl 

tel. 0592 30 00 56, e-mail info@hospice-assen.nl 
Ontvangt u de nieuwsbrief liever per mail? 

Stuur dan even een bericht aan bovenstaand mailadres. 
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